
Het boek Openbaring
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Intro
Apocalypsis

Ontstaan: rond het jaar 95 – Patmos

Schrijver: apostel Johannes

1:1 Openbaring van Jezus Christus, die Hij van God ontving 
om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort 
gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten 
meedelen aan zijn dienaar Johannes.

22:6 De Heer, de God die profeten bezielt, heeft zijn engel 
gestuurd om aan zijn dienaren te laten zien wat er 
binnenkort gebeuren moet.
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Intro
Ontstaan: rond het jaar 95 – Patmos

Schrijver: apostel Johannes

1:3 Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze 
profetie horen en zich houden aan wat erin geschreven 
staat. Want de tijd is nabij.
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In acht nemen
Erop letten en er rekening mee houden



Hoofdindeling

1:19 Schrijf daarom op wat je 

gezien hebt, wat er nu is en 

wat hierna zal gebeuren.

I De opdracht voor Johannes (hstk 1)

II Zeven brieven aan zeven gemeenten (hstk 2,3)

III Wat hierna zal gebeuren (hstk 4-22)
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Opmerkingen vooraf

• Symboliek afkomstig uit OT, uit het boek zelf, of 
uit dagelijks leven

• Niet alle gebeurtenissen die zullen plaatsvinden 
worden in Openbaring beschreven

• Oppassen voor speculatie

• Nadruk op de eindtijd en de verdere toekomst, 
maar de boodschap is wel voor alle christenen 
van alle tijden
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Een boek met een slot

• In de boekrol staat 
geschreven hoe God gaat 
afrekenen met deze wereld

• Dag van JHWH = Dag van de 
HEER = Dag van Christus 

• Het Lam opent het boek door 
de 7 zegels één voor één te 
verbreken

Openbaring 4-5 Inkijkje in de hemel
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Bazuinen en schalen

Dag van JHWH -> Gods toorn/woede

7 Bazuinen
• 1-4 Natuurrampen (1/3)
• 5+6 Pijn; 1/3 dood
• 7 De definitieve afrekening aangekondigd

7 Schalen
• 1 Pijnlijke zweer
• 2-5 Natuurrampen
• 6 Demonische oproep -> Armageddon
• 7 Aardbeving; de finale afrekening

Openbaring 8-11

Openbaring 15-16
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Het goede nieuws (1)

Mat 24:37-42  Zoals het was in de dagen van 
Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. 
Want zoals men in de dagen voor de vloed at en dronk, 
trouwde en uithuwelijkte, tot aan de dag waarop Noach 
de ark binnenging, en niemand wist wat er gebeuren 
zou, totdat de vloed kwam die iedereen wegnam, zo zal 
het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. 

Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van 
wie de een zal worden meegenomen en de ander 
achtergelaten. Van twee vrouwen die met de 
molensteen aan het malen zijn, zal de ene worden 
meegenomen en de andere achtergelaten. Wees dus 
waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie 
Heer komt.
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Het goede nieuws (2)

Mat 24:31  Dan zal Hij zijn engelen uitzenden, en 
onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit 
de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene 
uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. 

Joh 14:2-3 In het huis van mijn Vader zijn veel 
kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats 
voor jullie gereed zal maken? Wanneer Ik een plaats 
voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik 
jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar 
Ik ben.
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Het goede nieuws (3)

1 Thes 4:14-17 Want als wij geloven dat Jezus is 
gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat 
God door Jezus de doden bij zich zal halen, samen met 
Jezus zelf.

Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in 
leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden 
in geen geval voorgaan.

Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn 
stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de 
Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de 
doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna 
zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de 
wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de 
Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij Hem zijn
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Belangrijke vraag

A) Kan de Opname ieder moment plaatshebben, 
dus vóór de zegels, de grote verdrukking en de 
dictatuur van de Antichrist?

B) Of vlak voordat de bazuin- en schaalrampen 
beginnen, dus tijdens de Antichrist als de grote 
verdrukking aan de gang is? 

A) Pretrib(ulationisme)

B) Intratrib(ulationisme) (PreWrath)
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De eerste vier zegels

6:2  Opkomst Antichrist (wereldheerser)
Vredesregeling in MO

6:4  Oorlog

6:7  Doden door oorlog/honger/

pandemie. Kwart van aarde getroffen.

6:5  Extreme graanprijzen

1

2

3

4

Hierna breekt een tijd aan van wereldvrede. 
De Antichrist heeft de touwtjes stevig in handen.

Openbaring 6:1-8
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Het vijfde zegel

6:9  Zielen onder altaar:

Tijd van de grote verdrukking
5
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Het vijfde zegel

De grote verdrukking (Thlipsis megale)

Omvang: hevigste ooit Mat 24:21

Vervolgden: de christenen Op12:17

Vervolger: Antichrist Mat 24:15 Op13

Waar: wereldwijd Op 7,13, 3:10

Hoe: zie Openbaring 13

Duur: wordt verkort Mat 24:22

Einde: valt samen met ZMS Mat 24:29
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Het vijfde zegel
Openbaring 13 over Beest No. 1

Beest uit de zee 13:1

10 horens (10 koningen) 13:1

7 koppen 13:1

Heerschappij en kracht van de draak 13:2

Eén kop dodelijk gewond, maar geneest 13:3

Hele wereld bewondert en aanbidt hem 13:3

Grootspraak en godslasteringen 13:5

42 maanden lang (3½ jaar) 13:5

Wereldmacht 13:7

Vervolgt de heiligen 13:7
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Het vijfde zegel

Openbaring 13 over Beest No. 1

13:8-10 Alle mensen die op aarde 

leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de 

naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek 

van het leven staat, het boek van het Lam dat 

geslacht is. Wie oren heeft, moet horen.

Wie gevangenschap moet verduren, zal in 

gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet 

sterven, zal sterven door het zwaard. 

Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw 

van de heiligen.
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Het vijfde zegel
Openbaring 13 over Beest No. 2

Beest uit de aarde 13:11

Twee horens (als een lam) 13:11

Spreekt als de draak 13:11

Dwingt om 1e beest te aanbidden 13:12

Wonderen en tekenen 13:13

Beeld dat kan spreken 13:15

keuze: aanbidden óf doodstraf 13:15

Merkteken 13:16

keuze: nemen óf uitsluiting 13:17

van het economische leven
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Het zesde zegel
6:12-17  Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe 
er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een 
rouwkleed en de maan werd bloedrood. De sterren vielen op 
de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de 
boom worden gerukt. De hemel scheurde los en rolde zich als 
een boekrol op. Geen berg of eiland bleef op zijn plaats. 
Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, 
aanzienlijken, slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te 
verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. Ze 
riepen de bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons neer! Verberg 
ons voor het oog van Hem die op de troon zit en voor de toorn 
van het lam!
Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie 
kan die doorstaan?’

6
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Het zesde zegel

Joël 2:30-31  Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en 

op de aarde: bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd 
worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de 
Heere komt, die grote en ontzagwekkende

ZMS = het sein dat de dag van JHWH begint
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Het zesde zegel
Mat 24:29-31  Meteen na die tijd van verdrukking zal de 
zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de 
sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten 
zullen wankelen.
Dan zal het teken van de Mensenzoon verschijnen aan de 
hemel, en alle volken op aarde zullen zich van ontzetting op de 
borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken 
van de hemel, bekleed met macht en grote luister.
Dan zal Hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal 
zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken 
bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot 
het andere.
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Het zesde zegel
Volgorde gebeurtenissen:

1 - Grote verdrukking … tot het zesde zegel

2 - Kosmisch teken van Zon, Maan, Sterren

3 - Wederkomst en opname!

4 - Dag van JHWH (de bazuinen en de schalen)

1 Thess 5:9 (HSV) 

Want God heeft ons niet bestemd tot toorn

Geen wonder dat we lezen in Openbaring 7:

6
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Ná de opname

Openbaring 7 (tussen zesde en zevende zegel)

9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niemand 
tellen kon, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In 
het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze 
voor de troon en voor het lam. 10 Luid riepen ze: ‘De redding 
komt van onze God, die op de troon zit, en van het lam!’
14 Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die de grote 
verdrukking hebben doorstaan. Ze hebben hun kleren 
witgewassen met het bloed van het lam. 15 Daarom staan ze 
voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om 
Hem te vereren. En Hij die op de troon zit zal bij hen wonen. 

6
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Timing
• Begin laatste jaarweek: vrede M/O Daniel 9:27

• Na 3½ jaar: AC gooit masker af Dan 9:27; Mat 24:15

• AC blijft 3½ jaar aan de macht

• 1290 dagen in totaal – Daniel 12:11

= 1260 dagen tot 7e bazuin – Openb 11:3+15

+ 30 dagen voor de 7 schalen

• Tijdstip zesde zegel: niet bekend 
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Ná Armageddon

Israel komt tot geloof Openb 14:1-5  Rom 11:25,26

Duizendjarig vrederijk Openb 20:4-11

Grote witte troon Openb 20:11-15

Nieuwe hemel en aarde Openb 21:1-8

Nieuw Jeruzalem Openb 21:9-22:5

27



1000 jaar
20:4-6 Ook zag ik tronen, en degenen die erop zaten 

mochten rechtspreken. En ik zag de zielen van hen die 
onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over 
God hadden gesproken; zij hadden het beest en zijn beeld 
niet aanbeden en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd 
of hun hand gekregen. Zij waren tot leven gekomen en 
heersten duizend jaar lang samen met Christus.
De andere doden kwamen niet tot leven voordat de duizend 
jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding.
Gelukkig en heilig zijn zij die deel hebben aan de eerste 
opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij 
zullen priester van God en van Christus zijn en duizend jaar 
lang samen met Hem heersen.
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Overzicht A

Grote 

verdrukking

AC 
ontheiligt 
de tempel

Armageddon
AC en zijn legers verslagen 
door Christus; 
begin vrederijk

5 7

7 jaar

Dag van de 

Heer

6

tijdbalk

Eerste helft jaarweek

3½ jaar

1 2 3 4

AC zorgt voor 
vrede in Midden 
Oosten
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Overzicht B

Grote verdrukking

AC 
ontheiligt 
de tempel

Armageddon
AC en zijn legers verslagen 
door Christus; 
begin vrederijk

5 7

3½ jaar

Dag van de Heer
7 bazuinen 7 schalen

o
p

n
am

e
ZMS

6

tijdbalk
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Wanneer?
Tijdstip van de Opname: onverwacht

Laatste jaarweek? Tekenen der tijden (Mat 24:33)

- Evangelie alle volken (Mat 24:14)

- 2033 Bijbelvertaalwerk in alle talen

- Israel (Mat 24:32)

- Oprichting Staat 1948

- Jeruzalem 1967

- Heiligdom op Tempelberg en offerdienst

- Vredesregeling Midden Oosten
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Soms word ik angstig als ik de Bijbel lees en in de wereld al die 
verdrukking en vervolging zie waarvan de Bijbel zegt dat die 
zal komen. Nu kan ik je echter zeggen dat als ook jij bang bent, 
ik zojuist de laatste bladzijden heb gelezen. 

Ik kan nu roepen "Hallelujah! Hallelujah!" omdat ik heb 
gevonden waar staat geschreven dat Jezus zegt, "Hij die 
overwint zal alle dingen beerven, en Ik zal Hem een God zijn 
en hij zal Mij een zoon zijn". 

Dat is de toekomst en hoop voor deze wereld. Niet dat de 
wereld het zal overleven – maar dat wij overwinnaars zullen 
zijn temidden van een stervende wereld.

Uit een brief van Corrie ten Boom
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Download

https://www.eindtijdinzicht.nl/bantega
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